
Het is voor ons onmogelijk om eenieder persoonlijk 
te bedanken voor alle belangstelling en medeleven, 
zowel tijdens zijn ziekte als na het overlijden van 
mijn lieve man en onze geliefde vader, schoonvader en opa

Hans van de Grift

Jullie aanwezigheid, de vele lieve berichtjes en kaartjes en 
alle geboden hulp hebben ons erg goed gedaan en zijn 
een grote steun voor ons. Het is hartverwarmend om te weten 
dat Hans door zo velen werd gewaardeerd om wie hij was.
 

Yolande van de Grift
Thijs en Sheila, Moos
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Oosterhout, september 2024 


